
 
Het Maashorstlied 

De Maashorst, ons natuurgebied, als eeuwenoude bron. 
Toen hier de Maas nog stroomde en ‘t allemaal begon. 

Zijn wij “gemeente Maashorst” 
Met oog voor de natuur, 
En met elkaar verbonden 
Als vriend en goede buur. 

 
refrein: 

Maashorst zijn we samen. 
Met zessen samen één. 

Dus zingen wij in harmonie 
en noemen ze een voor een: 
Zeeland Volkel, Odiliapeel 

Schayk, Reek, Uje: 
als Maashorst: één geheel 

 
Volkel heeC z’n Hemelrijk als BillyBird bekend. 

Ook daar ‘t jaarlijks fesJval, wie kent niet FestyLand. 
En vliegbasis Volkel 

kent iedereen, jawel: 
da’s “Volkel in de Wolken” 

met heel veel decibel 
 

Zeeland heeC al jarenlang z’n eigen fesJval. 
Da’s halverwege Pasen, vanaf de Carnaval 

De Halfvastenfeesten 
zijn elk jaar weer uniek. 
Voor iedereen gezellig 
met één en al muziek 

 
Refrein 

 
Passie, trots, saamhorigheid en klaar staan voor elkaar. 

Met Carnaval laat Schayk dat zien, ja werk’lijk ieder jaar. 
Moesmoandag naar d’n optocht. 
Da’s Moesland: pracht en praal. 

En iedereen mag weten: 
De mooiste van allemaal. 



 
 

Odilliapeel, 5 leUergrepen da’s toch wel wat veel. 
Dus komde op visite nou dan bende in “de Peel” 

De Schapendag elk jaar 
In Schaopenwassersland 

Ze hebben van schapen scheren 
ook heel erg veel verstand 

 
Refrein 

 
En Reek dat is ons kleinste dorp, heel knus en heel gastvrij 

Je ziet er veel historie, dat komt allemaal voorbij. 
Reeks Ommetje te voet 
De rest kan op de fiets 
Ook naar de Reekse hei 

Er is voor iedereen wel iets 
 

In Uden op ‘t gemeentehuis daar kom je keer op keer. 
Geboorte, paspoort, rijbewijs, en heel veel zaken meer. 

Maar ook Theater Markant 
Het centrum bruist volop 

De kermis hier en “Uden on Ice” dat staat echt aan de top. 
 

Maashorst zijn we samen. 
Met zessen samen één. 

Dus zingen wij in harmonie 
en noemen ze een voor een: 
Zeeland Volkel, Odiliapeel 

Schayk, Reek, Uje: 
als Maashorst: één geheel 

 


